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Wanneer we aankomen op de afgesproken plaats en 
uur te Rochehaut stellen we vast dat de mensen die 
van Berchem komen, al gearriveerd zijn.
Na de kennismaking en begroeting, worden de wan-
delschoenen boven gehaald. 

We zijn met 13 (een geluksgetal in ons geval):
Dirk en Tom (de verantwoordelijken), Erna, Ann, Dan-
ka, Nicole, Willy, Alex, Matthieu, Margaret, Louisa, 
Christine en Dirk-2 (niet van Oever) die de omgeving 
ook vrij goed kent. We zijn een pracht van een gezel-
schap, zo blijkt later die dag.

De weergoden zijn ons goedgezind, het is ideaal wan-
delweer.
De wandeling begint steil bergop. 
’t Kan niet waar zijn, maar vooruit dan maar. Een 
fluitje van een cent voor Dirk en Tom, die meermaals 
die dag omhoog en omlaag lopen en ons bijna steil 
achterover doen vallen van verbazing. Hoe doen die 
dat???? De meesten onder ons hijgen en zwoegen bij 
de beklimmingen, maar stappen moedig in een regel-
matig tempo verder. 
Willy geeft me een duwtje in de rug, wanneer de 
laatste 5 meter van een heuvel net even te veel zijn. 
Enkele seconden later ben ik bekomen en sta ik ook 
te genieten van een geweldig uitzicht. 
Na een poosje wordt de wandeling normaler en 
gemakkelijker. We gaan richting heksencafé. Bijna 
aangekomen vragen we ons af: “Heksen”, hoe was 
dat ook weer in het Frans. Leuk even onze hersenen 
pijnigen.
Aan het café hangt de oplossing “sorcière”. Tientallen 
heksenpopjes hangen te bengelen aan het plafond. 
We worden vriendelijk ontvangen in het Nederlands. 

Na een drankje en een rustpauze trekken we naar 
onze middagafspraak, ongelooflijk we starten weer 
steil omhoog, gelukkig voor even maar.
We genieten van de natuur stappend over boomstam-
men of ons bukkend om eronder door te kruipen. 
Soms over smalle weggetjes in het bos of over een 
heuvel. We zien kabbelende beekjes en prachtige 
lieflijke watervalletjes. Een glooiende wei, heel groen 
en geel van de bloemen, zo mooi, en we denken aan 
“Maria” of aan de koe van “Leo”.
We genieten van de geluiden van de vogels en de 
stilte. 
Wanneer we afwijken van het wandelpad en mid-
den door de bossen over het kreupelhout onze weg 
zoeken, denken we aan een knapperend vuurtje in de 
open haard. Zo’n geluid maken onze stappen over de 
dikke tapijten van bomennaalden en afgewaaide of 
afgebroken takjes.

Tijdens de middag arriveren we terug op ons vertrek-
punt van ’s morgens.
Dirk heeft er gereserveerd op een terras met een 
mooi uitzicht over een vallei. Onze tafels staan al 
klaar, super.

We bestellen onze drankjes, eten onze broodjes, 
soepjes en snacks in een heerlijk zonnetje. Even ach-
terover, de ogen toe en laat de zon zijn werk maar 
doen, heerlijk gewoon. 
Wegdoezelend in het zonnetje, bedenkend dat het 
leven mooi kan zijn, even een zalig geluksgevoel on-
dergaan, dat terrasje vergeet je nooit meer. 

De namiddag wordt nog boeiender.  
We krijgen weer adembenemende uitzichten te zien 
over bossen en valleien. 
Hoe kan een mens in godsnaam zijn weg vinden in 
deze bossen, een kunst apart geloof me, voor Dirk 
een koud kunstje.

Wat we te zien krijgen is weer zo mooi, zo afwisse-
lend, zo spectaculair, dat we al snel vergeten hoe ons 
hart klopt in onze oren telkens we een lange steile 
heuvel beklimmen.. 
Na een minuutje rust slaat je hart alweer normaal, en 
hupsakee op naar de volgende verrassing. We helpen 
mekaar wanneer het nodig is om over een riviertje of 
een gracht te stappen of te springen en bij spannende 
afdalingen. 

Op de rustige stukken, worden fantastische en heel 
boeiende gesprekken gevoerd tussen de  13 aanwezi-
gen, er worden warme vriendschapsbanden gesmeed.  
We bewonderen mekaar om de prestaties die we 
leveren en zeggen dat ook.

Dirk twijfelt nergens over de in te slagen weg en 
plaagt af en toe door ons enkele meters de verkeerde 
richting te laten volgen. We ontdekken na een poosje 
dat het zwoegen wordt, wanneer het petje afgezet 
wordt. Hola daar gaan we weer.

Wilde beesten dat wou ik zien. Is het ons gebabbel 
of het gedaver van onze voeten, wie zal het zeggen, 
het maakt dat we enkel een hazelworm zien kruipen, 
die niet weet hoe gauw hij zich uit de voeten moet 
maken. Dus everzwijnen, herten, vossen en wie weet 
wat er nog allemaal leeft, dat heb ik nog tegoed. Aan 
grond die omgewoeld is kunnen we zien dat de bees-
ten niet ver uit de buurt zijn. 

Komend van een heuvel dalen we af naar de Semois. 
Warempel, daar zwemmen 2 zwanen sierlijk rond, 
zo mooi. Langs de oever is het alweer genieten van 
wondermooie uitzichten. 
Op de brug bij het restaurant, zien we kleine en grote 
forellen in het water zwemmen. 

Na een drankje maken we een lus over een heuvel en 
starten weer steil omhoog. 
Langs rotsen die een naam hebben en over ijzeren 
trappen om erop te komen, krijgen we weer een heel 
ander tafereel te zien dan in de voormiddag. 
Solidariteit alom bij de afdaling door het bos. 
Verbazing, want er worden ongelooflijke grenzen 
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verlegd. We overwinnen alles. 
Er wordt ook serieus wat afgelachen.  
Tom zorgt voor de ambiance en Christine is ook niet te 
onderschatten.

De laatste trektocht vangt aan, langzaam stijgend en 
dalend langs de oever van de rivier. Heel goed te doen. 
De final touch is steil omhoog naar de auto’s. Nog even 
zwoegen, puffen en hijgen, ons hart bonkt nog 1 keer 
in ons lijf en dan komen we tussen de moto’s terecht. 
Tom feliciteert iedereen op een aparte manier en we 
voelen ons geweldig, overwinnaars van een tocht die 
je moet meegemaakt hebben. 

Nadien gaan we allen richting camping Bertrix waar 
we zijn gaan nagenieten tijdens een heerlijke maal-
tijd. 

Heel warm nemen we afscheid van mekaar, tot op de 
volgende wandeling. 
Een dag die we nooit zullen vergeten, zo mooi, zo 
uitzonderlijk, grenzenverleggend, mensen voorheen 
onbekend die dag een hecht team en zeker nieuwe 
vrienden.

’t Klinkt standaard, maar de afwezigen hadden meer 
dan ongelijk

Louisa

Bedankt Oever,


