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VR 02/06 Badminton Mortsel

#VRB
Info: Franz B - 0498 18 75 81 

VR 02/06 Praatcafé Mortsel

Wil je graag kennismaken met
Oever? Wil je weten wat we zoal
organiseren en hoe alles in zijn werk
gaat? Kom gerust even langs in
Sportcentrum TC Blauwe Regen in
Mortsel tussen 20 en 21u. om met
ons en met andere Oeverleden
kennis te maken.
Een van onze medewerkers zal je
verwelkomen en in kleine groep een
woordje uitleg geven over het reilen
en zeilen binnen Oever. En erna kan
je de avond op een aangename manier
verder doorbrengen met andere
Oeverleden!
Alle Oeverleden zijn ook welkom
tussen 20u en 24u om bij te praten.
Afspraakplaats: Sportcentrum TC
Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125,
2640 Mortsel.
Aanvang: 20u (einde 24u)
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11 - pieter@oever.be 

VR 02/06 Stef Bos Antwerpen
OOK NIET-LEDEN!

Stef Bos (1961, Veenendaal, NL) heeft
een bijzondere plaats veroverd in de
kleinkunstwereld. Zijn dichterlijke, soms
filosofische instelling levert steeds
opnieuw prachtig materiaal op:
poëtische, Nederlandstalige nummers,
gezongen met een warme stem. Is dit
nu later, de eerste single van Stef Bos,
kwam uit in 1990. In 2015 was het dus
25 jaar geleden dat hij doorbrak.
Vandaag staat er in een kleine
werkkamer in Kaapstad een piano. Het
is de broedplaats van een
voorstelling die geboren is in Zuid-
Afrika en vervolgens vanaf februari
2017 noordwaarts vliegt naar de Lage
Landen. Stef Bos is naar eigen zeggen
bij toeval alle kanten opgewaaid tijdens
zijn leven en woont in zijn hoofd in een
soort niemandsland. Een niemandsland
tussen Zuid-Afrika, Nederland en
België. Dat zijn de landen waar hij
thuiskomt als in een haven die hij
telkens ook weer verlaat.
Al vroeg in zijn loopbaan na het succes
van het lied Papa, liet de reismicrobe
hem niet meer los. Zoekend in de verte
naar zijn herkomst.
Want soms heb je afstand nodig om te
weten waar je vandaan komt. Vanaf zijn
derde cd Vuur, ontstond veel van zijn

repertoire reizend door Europa en
Afrika. Dat repertoire en de
reisdagboeken die hij onderweg
volschreef vormen de basis voor een
voorstelling die heen en weer beweegt
tussen de binnen en de buitenwereld.
Het vreemde als een spiegel om jezelf
te leren kennen.
&#xFFFD;Deze man heeft, steeds
verder weg van mediageniek vertoon,
een eigen stijl gevonden die nu in
volle rijpheid opengebloeid
is.&#xFFFD; (De Standaard).
Afspraakuur: 19u15
Afspraakplaats: in de inkomhall van de
Roma, Turnhoutsebaan 286 in 2140
Borgerhout. Zeer gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer!
Aanvangsuur: 20u30
Reservatie: &#xFFFD; 20
overschrijven op Oeverrekening KBC
BE07 7310 3573 4266.Vermeld
lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsm-
nummer.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11
Max. personen: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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