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ZO 11/11 Wandel mee dag in
Stabroek (± 10 km)

Op zondag 11 november organiseert de
gemeentelijke sportraad, in
samenwerking met het
gemeentebestuur, voor de 39ste keer
de wandel-mee-dag met vertrek en
aankomst vanuit kasteel Ravenhof in
Putte (Stabroek).
Alle wandelingen zijn bewegwijzerd en
brengen ons langs de mooiste paadjes
en plekjes van het Moretusbos en
omgeving.
Meewandelen kost &#xFFFD; 1,50 per
persoon.
Inbegrepen : verzekering, een gezonde
versnapering (appel) en een toffe
herinnering bij aankomst.
Na de wandeling kun je genieten van
een drankje, een kom warme soep of
een broodje in de cafetaria van kasteel
Ravenhof.
Tussenstop voorzien.
Aangepaste wandelschoenen!
Afspraakuur: 13u15
Afspraakplaats: Ravenhof, Oubroek 4
Stabroek
GPS opgelet: Oubroek afgesloten voor
auto's vanuit Berendrecht
Aanvangsuur: 13u30
Info: Diane DK - 0485 80 29 86 

ZO 11/11 Tentoonstelling
Adriaan Brouwer Meester van
emoties Oudenaarde OOK
NIET-LEDEN!

Vergeten Vlaamse Meester komt
thuis
Een schilder van wereldformaat, van
wie het werk in de allergrootste musea
hangt: dat is Adriaen Brouwer. Uit
befaamde private en publieke collecties
in Europa en Amerika komen ze straks
naar Oudenaarde. Nooit eerder werden
er van zijn zeventigtal werken een
kleine helft samengebracht. Dat dit
evenement bovendien in Brouwers
geboortestad kan plaatsvinden, maakt
het nog eens zoveel mooier.
Reeds tijdens zijn leven was Brouwer
befaamd, zijn werken gegeerd. Ook de
allergrootsten, zoals Rubens en
Rembrandt, bezaten stukken van
hem. Zijn schilderijen zijn bovendien
een feest om naar te kijken. Een lust
voor het oog. Brouwers werk wordt ook
vergeleken met dat van tijdgenoten en
navolgers zoals Frans Hals, David
Teniers en Joos van Craesbeeck.
Vier thema's
Brouwers werk is bijzonder

veelzijdig. Vier centrale
thema&#xFFFD;s in de tentoonstelling
tonen telkens een ander karakteristiek
aspect van zijn werken. Samen geven
ze een totaalbeeld van Brouwers
artistieke oeuvre.
Brouwer: de nieuwe Bruegel: Brouwer
als voortzetter van de zestiende-
eeuwse Bruegeltraditie. Brouwer is een
genie in het vastleggen van het juiste
moment: hij weet de mensen op het
juiste &#xFFFD; of misschien net het
foute ? &#xFFFD; moment te vatten. Ze
maken een opvallend gebaar, trekken
een bizarre smoel, dragen hun kleren
ongepast&#xFFFD; Ze worden als het
ware betrapt.
Vrolijke gezelschappen: Vredig
ogende taferelen van spelende en
musicerende boerengezelschappen
maar Brouwer is ook een fan van
antihelden uit het leven van alledag: zijn
personages roken, drinken, flirten,
vechten, feesten&#xFFFD;
Meester van emoties: Brouwer is een
meester in het schilderen van emoties
en stemmingen. Tronies en groteske
hoofden gebruikt hij gretig om
gezichtsuitdrukkingen te laten zien. Dat
doet hij op een ongeziene,
vernieuwende manier.
Landschapskunstenaar: Brouwer
inspireerde met zijn sublieme
landschappen andere kunstenaars
zoals Rubens. Die bezat zelf een
aanzienlijk aantal stukken uit Brouwers
oeuvre, waaronder enkele van deze
landschappen.
&#xFFFD;Het schilderwerk van Adriaen
Brouwer is een tableau vivant dat
inzicht biedt in het toenmalige
dagelijkse leven. Brouwers blik richt
zich op het condition humaine en vat de
alledaagsheid van de mensen met een
soms bijtend realisme.&#xFFFD; aldus
Luc Tuymans (kunstenaar)
De prijs omvat: gids + inkomticket.
Afspraakuur: 12u30
Afspraakplaats: Oud Berchem Kerk of
om 13u45 aan de ticketbalie van het
MOU, Stadhuis Markt 9700
Oudenaarde waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
Laat uiterlijk tegen DO 08/11 aan
Nicole (nicole@oever.be) weten of je
al dan niet langs Oud Berchem Kerk
komt als chauffeur of als passagier.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: &#xFFFD; 14
overschrijven op Oeverrekening KBC
BE07 7310 3573 4266.Vermeld
lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsm-

nummer.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11
Max. personen: 20
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten 

ZO 11/11 Ballet in de Cinema
&#xFFFD; La Sylphide
Antwerpen

Ballet in de Cinema &#xFFFD; La
Sylphide
 is het verhaal over de Schotse
boerenzoon James die zijn verloofde
verlaat om achter een luchtgeest
(Sylphide) aan te jagen. Het ballet
speelt zich af in Schotland, een land dat
toentertijd beschouwd werd als
exotisch.
La Sylphide is een van de oudste nog
overgebleven balletten en een pareltje
in de stijl van de Deense choreograaf
August Bournonville. Bournonville-
expert Johan Kobborg brengt dit ultieme
romantische meesterwerk opnieuw op
de planken van het Bolshoi. Duur: 2 uur
- 1 pauze
Afspraakuur: 15u45
Afspraakplaats: Kinepolis
Groenendaallaan 394
2030 Antwerpen.
Afspraak: stipt om 15u45 voor de
rechter ticketautomaten
Aanvangsuur: 16u
Bijdrage: &#xFFFD; 25
Max. personen: 20
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