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ZA 10/06 Oevers Party Time in
de Ruiterhal, Brasschaat OOK
NIET-LEDEN!

Oevers Party Time staat garant voor
een avond ongedwongen dansen en
feesten op de grootste hits van vroeger
en nu, geheel in zijn eigen stijl aan
elkaar gemixt door DJ Jan V
Sfeervolle verlichting, leuke mensen,
dranken aan democratische prijzen en
de gevarieerde muziekmix zorgen
telkens weer voor een geweldige
ambiance.

Mis dit niet en beleef het zelf!
Toegang vanaf 25 jaar.

Leden Oever &#xFFFD; 5 &#xFFFD;
Leden Allegro &#xFFFD; 9 &#xFFFD;
Niet-leden &#xFFFD; 10.

Leden die hun geldige lidkaart niet
kunnen voorleggen, betalen
&#xFFFD; 10.

Lidkaart klaar houden zodat we
wachttijden aan de inkom vermijden.
Onder de aanwezige leden en niet-
leden verloten wij bij de inkom 20
vrijkaarten voor één van de volgende
fuiven. Alle party's van Oever zijn
ROOKVRIJ!

Deuren: 21u

Einde: 4u

Afspraakplaats: Ruiterhal,
Gemeentepark 10, Brasschaat.

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
047559 56 11

ZA 10/06 Bezoek Jain tempel
Wilrijk

Het jainisme, dat traditioneel als Jain
Dharma bekend staat, is een Indiase
religie en filosofie. Het belangrijkste
geschrift is de Tattvartha Sutra.
Jainisme is van begin af belangrijk
geweest voor de Indiase cultuur en had
invlioed op de Indiase filosofie, kunst,
architectuur, wetenschappen en politiek
en heeft ook bijgedragen tot het
geweldloze Indiase
onafhankelijkheidsstreven van Mahatma
Gandhi.

Met ongeveer 8 tot 10 miljoen
aanhangers is het jainisme één van
de kleinste belangrijke
wereldreligies.

Er zijn ongeveer 6000 jainische nonnen
en 2500 jainische monniken - de
meeste monniken en nonnen zijn lid van
Shvetambar. De grootste aanhang
woont in het Indiase gebied de Punjab,
vooral in de stad Ludhiana. Er waren
ook veel jainisten in Lahore (de
historische hoofdstad van de Punjab) en

andere steden voor de Verdeling van
1947 in India en Pakistan. Velen
verhuisden toen naar het Indiase deel
van Punjab. In India hebben de
volgelingen van het jainisme de
familienaam Jain. Als iemand van
buiten de geloofsgemeenschap
toetreedt, verandert hij zijn familienaam
in Jain. Jainisten zullen er alles aan
doen om hun kinderen met
geloofsgenoten te laten trouwen. In
Wilrijk is de grootste jaintempel
buiten India gebouwd, die in augustus
2010 in gebruik genomen is.

We zijn sinds augustus 2016 in de
running om deze indrukwekkende
tempel te bezoeken en vandaag is het
zover.

De prijs omvat ticket + gids.

De rondleiding duurt ongeveer 70
minuten.

Er zijn een aantal regels die we in
acht moeten nemen om de tempel te
bezoeken. Alle deelnemers krijgen
hierover via mail meer informatie!
Afspraakuur: 11u35

Afspraakplaats: aan het onthaal,
Laarstraat 20 2610 Wilrijk waar Pieter &
Nicole iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 11u45

Reservatie: &#xFFFD; 9 overschrijven
op Oeverrekening KBC BEO7 7310
3573 4266.Vermeld lidnummer, datum
en activiteit

Info: Pieter - 0478 54 54 54 -

Max. personen: 33

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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