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DO 27/11 Theater EWT 'De
Caraibische Zee' Deurne

Auteur: René Verheezen
Regie: Theo Van Baarle

met Lisette Jacobs, Chris Mathieu, Marc
Verbruggen en Annik Pauwels

Mie en Nicole leren elkaar kennen in het
ziekenhuis. Ze zijn op vele viakken
elkaars tegenpolen en toch ontstaat er
tussen hen een hechte
vriendschapsband. Samen fantaseren
Ze over op reis gaan naar exotische
oorden. In hun kamer verschijnen
ontelbare personages die allemaal door
2 acteurs worden vertolkt.

Deze fantastische komedie van één van
de grootste Antwerpse toneelauteurs
00it en onze vier oertalenten staan
garant voor een onvergetelijke theater-
belevenis.

Na de voorstelling, drinken we nog iets!
Afspraakuur: 20ul5

Afspraakplaats: aan de kassa van
EWT, Hertstraat 2 in 2100 Deurne.
Aanvangsuur: 20u30

Reservatie: &#xFFFD; 11
overschrijven op Oeverrekening KBC
BE07 7310 3573 4266.Vermeld
lidnummer, datum en activiteit

Info: JefC - 0475 39 38 06

Max. personen: 25

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

DO 27/11 Literair Café
Miavoye 'Op bedevaart naar
Paul van Ostaijen' Brasschaat

Op bedevaart naar Paul van Ostaijen
met Koen Peeters / Koen Broucke /
Peter Holvoet-Hanssen

Vier mannen raken betoverd door de
poézie en het dramatische
levensverhaal van Paul van Ostaijen.
Als ze in een oud boek van Richard
Minne een opdracht vinden, vertrekken
ze op bedevaart. Naar Miavoye, naar
sanatorium Le Vallon, waar Paul van
Ostaijen in 1928 stierf.

Hun expeditie begint bij Van Ostaijens
graf op het Antwerpse Schoonselhof.
Na een laatste glas in zijn stamcafé
Hulstkamp reizen ze met de trein naar
Dinant. Daar gaat de tocht verder per
bus naar Hastiére, langs de verlaten
grand hotels van teloorgegane
vakantiedorpen uit de belle époque. De
bedevaarders verblijven twee dagen in
Le Vallon. Ze liggen, ademen en
wandelen. Ze horen er geschiedenissen

waarvan ze huiveren. Ze bladeren in
Van Ostaijens gedroomde dagboek.
Miavoye is een liefdesverklaring aan
Paul van Ostaijen, ons 'Zot Polleke'.
Deze nooit eerder uitgevoerde expeditie
blaast de dode dichter nieuw leven in.
Het is een ontroerend reisverhaal van
vier jongens die zich verwonderd in het
midden van hun leven bevinden.
Eindelijk is er dit troostrijke gebaar voor
de poézie, een melancholieke fuck you
tegen de sterfelijkheid.

&#xFFFD;We gaan er een mooie,
allesomvattende avond met proza-
poézie-beeld van maken&#xFFFD;
(antwoord van Peter Holvoet Hanssen
op de uitnodiging van De Lezer vzw).
Je betaalt &#xFFFD; 6 ter plaatse aan
de inkom!

Koffie en thee zijn gratis.
Afspraakuur: 20ul5

Afspraakplaats: aan de foyer van de
Ruiterhal, Gemeentepark 10
Brasschaat.

Aanvangsuur: 20u30

Bijdrage: &#xFFFD; 6

Info: Pieter - 0478 54 54 54 -
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