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Z0 22/06 Fietstocht: Van Den
Vos Reinaerde: 'Isegrimroute’
Moerbeke (55 km)

Deze fietsroute biedt de gelegenheid
het noordwesten van het Land van
Waas te verkennen. We rijden o.a.
langs de unieke Etbosdreef, het
Provinciaal domein Puyenbroeck en de
Moervaart. We fietsen ook geruime tijd
langs de rijksgrens met zijn weidse
landschappen doorspekt met kreken.
Een meer bosrijke zone kan niet
ontbreken op onze tocht.

Bij slecht weer zal de activiteit
verplaatst worden (informeer bij
verantwoordelijke).

We fietsen tegen maximum 18 km/uur.

Wegwijzer: Neem de expressweg (E34)
naar Knokke. Afslag aan afrit 12
(Moerbeke) - Neem bij de rotonde de
3de afslag: Ledestraat - Kruis de E34 -
Neem Statiestraat - Vervolg je weg:
Melkerijstraat - Sla linksaf:
Spoorwegstraat - Neem bij de rotonde
de 3de afslag: Opperstraat - Sla
rechtsaf : Plaisantstraat - Vervolg je
weg: Lindenplaats

Meebrengen:

- Drankje en picknick voor onderweg.
We stoppen regelmatig om iets te
drinken en om te genieten van het
landschap.

- Reserveband.

Afspraakuur: 10u45
Afspraakplaats: Gemeentehuis,
Lindenplaats 7 in 9180 Moerbeke
Aanvangsuur: 11u

Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.

Z0 22/06 Fietstocht rond
Veerse Meer (59 km) NIEUW!

Vanuit het haventje Wolphaartsdijk,
vertrekken we richting Veere. We
fietsen o.a. door Zanddijk,
Vrouwenpolder en Kortgene.
Meebrengen: Picknick en drinkbus.
Reserveband. Onderweg voldoende
gelegenheden voor tussenstops.

Na de fietstocht, mogelijkheid om in
café-restaurant De Boei nog samen te
eten.

Bij slecht weer contacteer de
verantwoordelijke.

Afspraakuur: 10u30
Afspraakplaats: Café-Restaurant "De
Boei", Watersportweg 2 4471NE
Wolphaartsdijk (NL).

Voldoende parkeermogelijkheden aan
het haventje Wolphaartsdijk!
Aanvangsuur: 11u

Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.

Info: Beatrijs - 0472 21 06 27

Z0 22/06 Wandeling in de
Halse bossen (13,5 km)

We wandelen van het Koetshuis in
Halle via het antitankkanaal naar het
Vrieselhof, waar een tussenstop is
voorzien. We wandelen terug langs de
Lemmekensbaan.

Nog extra info: Gert start en eindigt
zijn wandeling in dat park. Je kan er om
18u de wedstrijd Belgié - Rusland
bijwonen op groot scherm!

Eten mogelijk in de Castelijnshoeve
Kasteeldreef.

Meebrengen: wandelschoenen en
kleding aangepast aan het weer.
Afspraakuur: 12u30
Afspraakplaats: Oud Berchem Kerk
(zonder carpoolgarantie) of om 13ul5
aan het Koetshuis Kasteeldreef 55,
2980 Halle- Zoersel.

Aanvangsuur: 13u30

Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.

Z0O 22/06 Stadswandeling
Duitse sporen in Antwerpen

Rond 1900 heette Antwerpen in
sommige tijdschriften de
&#xFFFD;Duitse stad'. Toen Duitse
troepen de havenstad in 1914
belegerden en bezetten, woonde en
werkte er een omvangrijke
gemeenschap Antwerpse Duitsers.
Wat maakte Antwerpen in de
negentiende eeuw zo aantrekkelijk
voor Duitse staatsburgers, om zich

hier te vestigen en te integreren? Ook

eerder reeds genoot Antwerpen een
bijzondere Duitse belangstelling. De
talrijke verenigingen, handelszaken,
investeringen, scholen, kerken en
goede werken getuigden van een
diepgewortelde verankering. De Duitse

kolonie verwierf een centrale plaats in

het Antwerpse gemeenschapsleven
en die was zichtbaar in het
straatbeeld. De architecturale,
culturele en etymologische sporen
Zijn nog aanwezig.

&#xFFFD;Duitse sporen in
Antwerpen' verkent de Duitse epoque
aan de hand van verhalen,
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gebouwen, familienamen en
interieurs uit die tijd. Het
belevingsparcours volgt de handel en
wandel van Duitse handelaars,
kunstenaars en architecten in
Antwerpen, en stuit op het emotioneel
conflict waarmee Antwerpse Duitsers
in oorlogstijd worstelden. De belegering
van Antwerpen in 1914 stelde hun
loyaliteit tegenover het moederland
zwaar op de proef. De vraag of ze het
thuisland - de bezetter - steunden, of de
stad van hun hart, hun kinderen en hun
vrienden, was verscheurend. Tien
halten roepen de lange bloeitijd en de
stille tragiek van de vergeten Antwerpse
gemeenschap in het leven.

Een stadswandeling van Antwerpen
Averechts, samengesteld in opdracht
van het Vredescentrum Provincie/Stad
Antwerpen naar aanleiding van het
herdenkingsjaar Antwerpen '14-'18.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en
eindigt in de omgeving van de Grote
Markt!

Afspraakuur: 14u45

Afspraakplaats: Centraal Station van
Antwerpen, aan de stenen trap in de
oude inkomhal.

Aanvangsuur: 15u

Reservatie: &#xFFFD; 7 overschrijven
op Oeverrekening KBC BEO7 7310
3573 4266.Vermeld lidnummer, datum
en activiteit

Info: Jos C - 0476 60 48 57 - 03 500 17
12

Max. personen: 20

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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