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DI 17/05 Pétanque Wommelgem

DI 17/05 Badminton Kessel

#DIB
Aanvangsuur: 19u30
Info: Franz B - 0498 18 75 81 

DI 17/05 Dinsdagavondfilm: The Idol
(Hani Abu Assad), UGC Antwerpen

Hartverwarmende speelfilm van Abu-
Assad (Oscar-genomineerd voor
Paradise Now en Omar). THE IDOL
toont het waargebeurde verhaal van de
Palestijnse zanger Mohammad Assaf,
die met zijn overwinning bij Arab Idol
zijn thuisland in 2013 een zeldzame
overwinningsroes bezorgde. Met een
glansrol voor zijn stoere zus, die hem
door zijn jeugdjaren loodst.
De winnaar van de Arabische Idols
deed de inwoners van Gaza twee jaar
geleden even hun ellende vergeten. Met
The Idol, verfilmde Hany Abu-Assad zijn
wonderlijke levensverhaal.
 "Iedereen ging de straat op om het te
vieren. Vergeten waren alle ellende en
onenigheid. Opeens besefte ik hoe
kunst in moeilijke tijden &#xFFFD; we
zitten als Palestijnen, Arabieren en
moslims op het dieptepunt &#xFFFD;
iets moois kan voortbrengen. Prachtig
hoe in deze donkere tijd Assaf,
gebruikmakend van een verwerpelijk
concept, met zijn zangkunst en allure
mensen bij elkaar wist te brengen."
Verwerpelijk concept? "Natuurlijk. Idols
misbruikt het talent van jonge mensen
die beroemd willen worden. Het wil
zoveel mogelijk geld aan hen verdienen.
Idols lanceert hen als bliksemschichten,
waarna het meestal slecht afloopt. Als
kunstenaar, ook als zanger, moet je
groeien. Maar dat uit een omsingeld
land, waarin de verwoesting enorm is,
ondanks dit verwerpelijke concept, iets
moois naar buiten kwam, ontroerde mij
diep. Ik zie Assaf als een mooie bloem
die uit een lelijk betonnen gebouw
groeit."
The Idol is in de eerste plaats een
hommage aan Gaza, zegt Abu-Assad,
de Nederlands Palestijnse filmmaker.
"Ik wilde Gaza zo portretteren dat je
ervan gaat houden. Gaza verdient dat.
Ondanks alle onrecht vind je er
ongelofelijk veel menselijkheid

Bijdrage: Op vertoon van je geldige
Oever lidkaart koop je van de
verantwoordelijke een filmticket
aan &#xFFFD; 6,50. Normale prijs van
een UGC filmticketje is &#xFFFD; 9,50!
Wegwijzer: Door het feit dat UGC

gelegen is aan de Van Ertbornstraat 17,
een zijstraat van De Keyserlei, is het
zeer vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer (trein, tram, bus). Met je
filmticket kan je ook goedkoper
parkeren in de ondergrondse, bewaakte
parking De Keyser aan de Van
Ertbornstraat (net naast de inkom van
de UGC)! Valideer je parkingticket
rechts van de kassa's van de UGC.
Achteraf gaan we samen nog iets
drinken. Als je auto in de parking staat,
dan kun je hem beter verzetten
vooraleer iets mee te gaan drinken.
Afspraakuur: 19u30
Afspraakplaats: UGC, Van
Ertbornstraat 17, Antwerpen. Rechts
van de kassa's!
Aanvangsuur: 19u45
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